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‘Vrede op aarde’ 
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Lectoren: Els Foppen, Ingrid Karssens, Lize Imhof,  
Anton Frauenfelder, Wim Nijman, Lonja Koster 

De Schriftlezingen komen uit de Bijbel in gewone taal  

U heeft een liedboek nodig 
 



Orgelspel 

 
Welkom 
 
Aansteken van de adventskaarsen  - door de ouderling van dienst 

 
Samenzang – ‘Stille nacht’ (lied 483) 

 
Gebed 
 

Schriftlezing – Micha 5:1-4a  - door Els  
 

Samenzang – ‘Kind in Bethlehem geboren’ (melodie lied 498)  
 

Kind in Bethlehem geboren, ster in onze duisternis,  

heel de wereld zal het horen dat er hoop op vrede is, 
op een menselijk bestaan dat niet zal ten ondergaan! 

 
Warm ons met uw welbehagen, met uw liefde en uw moed 
Sta ons bij in deze dagen, maak het leven heel en goed 

Zonder uw barmhartigheid, raken wij de liefde kwijt. 
 

Vrede zal op aarde komen als een gouden dageraad 
En wij mogen dromen dromen, ondanks oorlog, haat en kwaad. 
Van een leven in het licht, met een hemels vergezicht 
 
Schriftlezing – Lucas 2:1-7  - door Ingrid 

 
Cantorij zingt – ‘Past three o’clock’ 

Geboren is een baby, Zoon van de Eeuwige  

Ook wij mogen hem aanbidden 
 

Vervolg Schriftlezing – Lucas 2:8-20 - door Lize 
 
Samenzang – ‘Nu zijt wellekome’ (lied 476: 1,2,3) 

 
Verbindende woorden 

 
 



Cantorij zingt: ‘All my heart this night rejoices’ 

Heel mijn hart verheugt zich deze nacht, want Christus is geboren.  

In leven en sterven wil ik bij U zijn. Deze vreugde zal nooit 
veranderen. 
 
Vrede-op-aarde-brengers: Rami Elhanan en Bassam Aramin - 

door Anton 
 
Samenzang – ‘Een lied weerklinkt in deze nacht’ (lied 479) 
 

Vrede-op-aarde-brenger: Paul Schenderling - door Wim 
 

Samenzang – ‘Midden in de winternacht’ (lied 486: 1,2,4) 
 
Vrede-op-aarde-brenger: Karla Mooy - door Lonja 

 
Samenzang – Eer zij God in onze dagen (lied 487) 

 
Vrede-op-aarde-brenger: Jij en ik 
 

Stilte 
 

Voorbeden, na elke voorbede zingt de cantorij: 

Geef ons vrede 
Schijn in de donkere nacht 

Geef ons vrede 
Waarop de schepping wacht 

 
Slotlied – Ere zij God 

 

Ere zij God 
In de hoge 

Vrede op aarde 
In de mensen 
Een welbehagen 

 
  



Heenzending en gezongen zegen ‘Vrede voor jou’, 3 keer (lied 
421)  

- 1e keer cantorij 
- 2e en 3e keer allen 

 

 
 

 

Deurcollecte voor de Voedsel- en kledingbank 

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst 
overmaken op 

Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65 
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam 
 

 

Bij de deur wensen we elkaar goede kerstdagen 

 


